
Kapitein Zipper 
 
 
Laatst voer ik met Kapitein Zipper 
Op een grote viermastklipper 
Dat was voor ons matrozen wel een toer 
Want op de wilde baren 
Moet je sterk zijn en ervaren 
Maar van zeilen wist de ouwe man geen moer 
 
CHORUS: 
Het wird windkracht acht en meer 
Het schip ging op en neer 
En een vreselikje storm begon te waaien 
Met klapperende oren, mijn vingers stijf bevroren 
Dachten wij nu gaan wij allemal naar de haaien 
 
Met een gang van tachtig knopen 
Ging de klipper paaltjes lopen 
De bramstaglopers gieren door mijn keel 
En met enorm gedonder 
Viel de kluiver in het vooronder 
Van de breefok en het stagzeil bleef niks heel 
 
CHORUS 
 
We zaten hem te knijpen 
Toen de ouwe wilde gijpen 
De gaats was buiten en de loef gestaagd 
Want bij het knuttels reven 
Duurde het een glas of zeven 
Of de hele fok kwam krakend naar omlaag 
 
CHORUS 
 
En de wind die bleef maar stijven 
Woei de zwabbers uit de lijken 
In het achterschip verscheen een grote kier 
Met de saling op de bolder 
Dreven wij toen naar Den Dolder 
En nu zit ik veilig achter een glas bier 
 
CHORUS 
 
 


